
Concept diary 
 
Inleiding 
Ik ben mij meer gaan verdiepen in gevangenschap in het algemeen. Hier heb ik onschuld 
losgelaten. Hoe kan je iets positiefs maken van zoiets negatiefs? Gevangenschap om armen? 
Hoe houdt een gevangenen zich op de been? 
 
Ik heb aan mensen in mijn omgeving gevraagd wat hun hiervan aansprak en hoe ze naar dit 
project keken. Iemand noemde ook de gevangenschap van mensen in strafkampen zoals 
Auschwitz. Dit vond ik enorm interessant, ik verdiepte mij in verschillende verhalen. Zo 
kwam ik erachter dat mijn inspiratie en interesse vooral ligt bij het over brengen van de 
verhalen en manier van denken. “They can take everything except my mind and my heart”. 
 
Visueel onderzoek 
Ik ben opzoek gegaan naar hoe ik iets kan 
visualiseren en had toen verschillende uitingen 
gemaakt die mij interessant leken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heb de uitspraak letterlijk verbeeld ‘achter de 
tralies op de been’. De andere twee 
afbeeldingen waren geïnspireerd op de 
tevredenheid van de gevangenen. Ik probeerde 
het heel gek over te laten komen en zo de 
boodschap over te brengen. De feedback was 
echter dat ze het niet begrepen en het heel erg 
leek op een video game.  
 
Inspiratie: 

 
 
 
 
 
 
 



Wat ik hierdoor heb gemaakt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfbeelding 1       Afbeelding 2 

 
De feedback die ik kreeg op afbeelding 2 was: ‘Ik vind dit een heel sterkbeeld. De kleuren 
brengt de gevoelens naar boven alsof het wacht om uit de tralies te breken.’ 
 
Door deze feedback werd ik meteen geïnspireerd om verder te gaan met dit beeld. Dit beeld 
wilde ik combineren met het standaard gevangenis beeld. 
 
Dit kwam uit op een gifje: 

 
  



Het idee van een gifje vond ik weer een interessants uiting waar ik nog niet vaak mee heb 
gewerkt. Misschien kan ik zo de verhalen van gevangen overbrengen bij mensen. 
 
Hoe ga ik verder 
Uit mijn inspiratie was er een beeld wat mij het 
meest aansprak. Hier mee wil ik verder gaan en 
schetsen maken wat voor beeld je kan maken met 
die concept. 
 
Ook ga ik door met het gifje om te kijken hoe is 
nog meer een boodschap kan overbrengen van 
achter de tralies. 


